
	
  

Wilt	
  u	
  het	
  werk	
  van	
  SMA-­‐leken	
  missionarissen	
  steunen?	
  U	
  kunt	
  uw	
  gift	
  

overmaken	
  naar	
  rek	
  nr	
  40.06.14.030	
  Bresillac	
  Foundation	
  te	
  Cadier	
  en	
  
Keer,	
  o.v.v.	
  Lekenmissionarissen.	
  De	
  Bresillac	
  foundation	
  is	
  ANBI	
  
geregistreerd	
  en	
  daarom	
  zijn	
  alle	
  giften	
  fiscaal	
  aftrekbaar.	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  

Wie	
  zet	
  zich	
  in	
  voor	
  mensen	
  in	
  
kwetsbare	
  posities?	
  

SMA-­‐Vormingscentrum	
  Amsterdam	
  

Ga	
  over	
  een	
  grens!	
  

Oproep:	
  deze	
  lekenmissionarissen	
  zoeken	
  
collega’s	
  en	
  vragen	
  uw	
  steun	
  voor	
  hun	
  
werk	
  onder	
  kansarmen	
  in	
  Afrika	
  en	
  
Amsterdam	
  

	
  

	
  

Lekenmissionarissen	
  vragen	
  uw	
  steun,	
  op	
  welke	
  manier	
  ook!	
  



Missie	
  2.0:	
  over	
  grenzen	
  gaan,	
  zien	
  wat	
  ongezien	
  bleef	
  

Missie	
  en	
  Missionaris	
  zijn	
  woorden	
  die	
  een	
  wereld	
  oproepen	
  van	
  de	
  19e	
  eeuw.	
  
Mannen	
  en	
  vrouwen	
  maakten	
  de	
  keuze	
  om	
  hun	
  leven	
  in	
  te	
  zetten	
  voor	
  het	
  
verspreiden	
  van	
  geloof	
  en	
  welzijn	
  in	
  Afrikaanse	
  landen.	
  De	
  tijden	
  zijn	
  veranderd,	
  de	
  
verhoudingen	
  zijn	
  veranderd.	
  In	
  Afrika	
  vind	
  je	
  tegenwoordig	
  een	
  levendig	
  christelijk	
  
geloof	
  waar	
  Nederland	
  bleek	
  bij	
  afsteekt.	
  De	
  verschillen	
  in	
  rijkdom	
  zijn	
  er	
  nog	
  steeds,	
  
maar	
  Afrikaanse	
  landen	
  zijn	
  ook	
  aan	
  het	
  groeien.	
  

Dat	
  betekent	
  dat	
  het	
  ook	
  iets	
  anders	
  is	
  als	
  je	
  in	
  deze	
  tijd	
  er	
  voor	
  kiest	
  om	
  een	
  deel	
  van	
  
je	
  leven	
  te	
  wijden	
  aan	
  het	
  verbeteren	
  van	
  de	
  leefomstandigheden	
  van	
  mensen	
  in	
  
kwetsbare	
  situaties.	
  Het	
  is	
  niet	
  meer	
  alleen	
  brengen,	
  maar	
  ook	
  ontvangen.	
  Je	
  gaat	
  
meewerken,	
  en	
  ook	
  leren.	
  Je	
  getuigt	
  van	
  verbondenheid	
  	
  en	
  solidariteit	
  die	
  grenzen	
  
overstijgt.	
  	
  

Aanwezig	
  zijn	
  bij	
  en	
  opkomen	
  voor	
  mensen	
  die	
  niet	
  gezien	
  worden	
  maakt	
  een	
  verschil.	
  
Vaak	
  wordt	
  er	
  misbruik	
  gemaakt	
  van	
  mensen	
  die	
  geen	
  kant	
  op	
  kunnen	
  en	
  dus	
  
afhankelijk	
  zijn	
  van	
  anderen.	
  Vaak	
  zien	
  mensen	
  geen	
  uitweg	
  meer	
  totdat	
  iemand	
  hen	
  
die	
  toont	
  en	
  met	
  hen	
  mee	
  op	
  weg	
  gaat.	
  Soms	
  kun	
  je	
  niets	
  voor	
  hen	
  doen,	
  en	
  toch	
  
maakt	
  het	
  feit	
  dat	
  je	
  hen	
  ziet	
  en	
  bij	
  hun	
  naam	
  noemt	
  een	
  verschil.	
  

Om	
  dat	
  te	
  doen	
  moet	
  je	
  je	
  zelf	
  ook	
  gesteund	
  en	
  gedragen	
  weten.	
  Vanuit	
  dat	
  doel	
  is	
  
ooit	
  de	
  Sociëteit	
  Afrikaanse	
  Missiën	
  SMA	
  opgericht,	
  om	
  het	
  samen	
  te	
  doen	
  en	
  elkaar	
  te	
  

steunen	
  in	
  deze	
  missie.	
  	
  

Wij	
  geloven	
  dat	
  het	
  in	
  alle	
  tijden	
  en	
  op	
  
alle	
  plaatsen	
  nodig	
  is	
  dat	
  mensen	
  
getuigen	
  van	
  de	
  waarde	
  van	
  het	
  leven	
  
van	
  elke	
  mens,	
  en	
  doen	
  dat	
  door	
  ons	
  in	
  
te	
  zetten	
  voor	
  de	
  zwakkeren	
  in	
  de	
  
samenleving.	
  Wij	
  hebben	
  onze	
  traditie	
  
met	
  name	
  gevormd	
  in	
  Afrika	
  en	
  met	
  
afrikanen,	
  vanuit	
  de	
  inspiratie	
  van	
  het	
  
Evangelie,	
  en	
  blijven	
  daar	
  ook	
  trouw	
  aan.	
  	
  

	
  

	
  

Waar	
  zijn	
  wij	
  actief?	
  	
  

Lekenmissionarissen	
  van	
  de	
  SMA	
  zijn	
  actief	
  in	
  Ghana,	
  Tanzania	
  en	
  Liberia.	
  Dat	
  zijn	
  heel	
  
verschillende	
  landen.	
  En	
  sinds	
  kort	
  is	
  er	
  ook	
  weer	
  een	
  centrum	
  in	
  Amsterdam	
  Zuidoost.	
  
De	
  lekenmissionarissen	
  werken	
  samen	
  met	
  de	
  lokale	
  geloofsgemeenschappen	
  en	
  
SMA-­‐paters.	
  Hun	
  inzet	
  is	
  meestal	
  heel	
  praktisch:	
  	
  

-­‐ Bouwen	
  aan	
  een	
  toekomst	
  met	
  
straatkinderen	
  en	
  jongeren	
  

-­‐ Samenwerken	
  aan	
  
gemeenschapsvoorzieningen	
  bv.	
  scholen	
  

-­‐ Opzetten	
  van	
  werkvoorzieningen	
  voor	
  
mensen	
  met	
  een	
  handicap	
  

-­‐ Opvangen	
  van	
  vluchtelingen	
  	
  

	
  

	
  

	
  

Hoe	
  kun	
  je	
  je	
  verbinden	
  aan	
  die	
  missie	
  ?	
  

Je	
  kunt	
  je	
  aansluiten	
  om	
  voor	
  vier	
  jaar	
  als	
  
lekenmissionaris	
  uitgezonden	
  te	
  worden	
  naar	
  een	
  van	
  de	
  Afrikaanse	
  landen.	
  Een	
  
uitgebreide	
  brochure	
  hierover	
  is	
  beschikbaar.	
  

Je	
  kunt	
  er	
  ook	
  voor	
  kiezen	
  om	
  je	
  als	
  vrijwilliger	
  in	
  Nederland	
  
aan	
  te	
  sluiten.	
  Dat	
  kan	
  met	
  praktisch	
  werk	
  in	
  Amsterdam,	
  of	
  
als	
  fondswerver	
  en	
  donateur	
  van	
  de	
  projecten	
  in	
  Afrika.	
  	
  

In	
  alle	
  gevallen	
  is	
  de	
  eerste	
  stap	
  om	
  contact	
  op	
  te	
  

nemen	
  met	
  het	
  SMA-­‐vormingscentrum	
  in	
  Amsterdam	
  
Zuidoost.	
  	
  

Vormingscentrum	
  SMA	
  
Hoogoord	
  187	
  A	
  	
  1102	
  CJ	
  Amsterdam	
  Z-­‐O	
  

tel:	
  020-­‐7739649	
  
vc@sma-­‐nederland.nl	
  

www.sma-­‐nederland.nl	
  

	
  

Twee	
  van	
  de	
  vele	
  kinderen	
  die	
  baat	
  
hebben	
  bij	
  het	
  opzetten	
  van	
  een	
  	
  
schoolmaaltijdenproject	
  in	
  Liberia.	
  	
  
Moeders	
  zorgden	
  voor	
  de	
  bereiding	
  
van	
  de	
  aangeleverde	
  levens-­‐
middelen.	
  Kinderen	
  gingen	
  weer	
  
naar	
  school.	
  

Lekenmissionarissen	
  werken	
  samen	
  
met	
  lokale	
  mensen	
  

	
  


